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Voorwoord

De titel van het boek ‘Bewustworden’ sluit aan bij het proces dat ik de 
afgelopen 25 jaar heb doorgemaakt. Het is een weg geweest van ervaring, 
ontwikkeling en groei. En deze weg is nog lang niet ten einde. 
De eerste 35 jaar van mijn leven leidde ik mijn leven zoals de meeste men-
sen. Ik bewoog me voort op de stroom van het leven zelf. De ene keer was 
die stroom wild en de andere keer kalm. De ene keer was de kleur van de 
stroom donker en de andere keer licht. Kortom, ik deed mijn levenservarin-
gen op. Op een gegeven moment kwam daar verandering in.
Ik geraakte in een depressie. Het leven was voor mij allemaal niet meer zo 
vanzelfsprekend. Ik had moeite om mijn leven te accepteren. 
Ik kreeg vragen. Vragen over waarom ben ik eigenlijk op aarde en wat moet 
ik met mijn leven? Waarom is het leven vaak zo pijnlijk en waar komen mijn 
angsten vandaan? Moet of mag ik misschien iets leren maar wat? De zoek-
tocht was begonnen; het was een eenzame maar inspirerende tocht. 
Ik ontmoette mensen met soortgelijke vragen. Ieder met zijn eigen geschie-
denis, zijn eigen verhaal. Ik kreeg ook waarnemingen op spiritueel gebied. 
Achteraf kan ik zeggen dat ik deze altijd al had maar nooit wist wat het 
betekende en hoe ik hier mee om moest gaan. 
Ik volgde cursussen over chakra’s, aura, intuïtieve ontwikkeling. 
Mijn nieuwsgierigheid werd verder gewekt en ik kreeg inzichten in de 
vragen die mij bezighielden. Ik begon mijn spirituele pad te zien waar ik 
op zoek naar was. Ik begon me ook meer bewust te worden dat ik hier niet 
zomaar op aarde was.
Ik kwam erachter dat ik me sterk aangetrokken voelde tot de Christus in mij. 
De Christus staat voor mij voor Liefde en Licht.

Door het proces van studie, innerlijke ontwikkeling en spirituele
ervaringen is het healingswerk ontstaan. Ik wilde graag dienstbaar zijn en 
sinds 2000 heb ik een eigen praktijk voor inzicht, ondersteuning en begelei-
ding op spiritueel gebied. 
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Ik begeleid mensen op hun eigen weg, in hun bewustwordingsproces. Door 
de cliënt contact te laten maken met zijn problematiek, ontstaat er inzicht. 
Deze problematiek kan te maken hebben met gebeurtenissen uit dit leven, 
vorige levens of met beide. Door het inzicht krijgt de cliënt een andere kijk 
op het leven en kan hij het leven anders gaan invullen. Een onderdeel van 
de behandeling is het reinigen van het energiesysteem van de cliënt.

In 2005 kwam ik in contact met een collega, Ria Sweelssen. 
Uit dit contact is een vorm van samenwerking ontstaan. We ontdekten 
dat vooral kinderen baat kunnen hebben door onze werkwijze. Kinderen 
die bijvoorbeeld grote angsten hebben. De  achterliggende gebeurtenis 
van deze angsten is vaak te ingrijpend voor hen om bij de behandeling 
fysiek aanwezig te zijn. Door het bundelen van onze geestelijke, spirituele 
krachten kunnen we deze kinderen op zielsniveau toch helpen waardoor zij 
beter gaan functioneren.

Door al mijn ervaringen heb ik een redelijk inzicht in de ontwikkeling van 
de mens gekregen. Dit kreeg nog meer diepgang toen ik in contact kwam 
met Jan Gyselinck. Jan heeft een esoterisch en holistisch opleidingscentrum 
in Brugge. 
Ik heb bij hem een aantal opleidingen gevolgd. Naast een algemene uit-
eenzetting over de esoterie, bracht hij mij, via geleide meditaties, 
in contact met onder andere de krachten van de ziel, de kosmische vuren, 
de meesters en de stralenleer.
Vervolgens ontstond bij mij de behoefte om de opgedane kennis en erva-
ringen op te schrijven in boekvorm.
Dit boek kan een hulpmiddel zijn voor mensen die soortgelijke vragen 
hebben als ik. En vooral voor cliënten die midden in hun proces zitten. 
Of gewoon mensen die nieuwsgierig zijn geworden en over deze 
onderwerpen willen lezen. 
Bij de totstandkoming van het boek heb ik grote hulp gehad van gene 
zijde. De vele informatie van de Meesters werd op een zeer liefdevolle 
wijze doorgegeven. Meesters zijn spirituele wezens die een verregaande 
bewustzijnsontwikkeling hebben doorlopen en niet meer op aarde hoeven 
te incarneren. Denk bijvoorbeeld aan Meester Jezus, Meester St. Germain en 
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Meester Koot Hoomi. 
Zij helpen vanuit de andere zijde de mensheid bij haar groeiproces. Het 
groeiproces dat zij zelf ook hebben doorlopen. De Meester die het meest 

doorgegeven. Dit gebeurde door het stellen van vragen. 
Daarnaast is informatie gebruikt vanuit mijn eigen waarneming.

Ik dank eenieder die een bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming 
van dit boek maar in het bijzonder Ria Sweelssen, Jan Gyselinck en Paul van 
Gogh.
Ria heeft een grote bijdrage geleverd. Zij heeft mede mogelijk gemaakt dat 
de informatie van de Meesters op een begrijpelijke manier werd doorgege-
ven en heeft kritisch naar de teksten gekeken.
Jan Gyselinck heeft de teksten van commentaar voorzien waardoor de 
inhoud van het boek beter tot zijn recht kwam.
Paul van Gogh heeft de teksten gelezen en vooral door het stellen van de 
juiste vragen is de tekst meer toegankelijk geworden. 

Hiermee is een proces afgesloten. Het is vaak moeilijk geweest, maar door 
de kracht van de liefde is dit gelukt.
Met dit boek wil ik stof tot nadenken geven. Iedereen is vrij om uit het boek 
te halen wat hem of haar aanspreekt. Het is geschreven vanuit mijn eigen 
ontwikkeling, mijn eigen bewustwordingsproces.
Mogelijk dat voor u een aantal onderwerpen wordt besproken dat niet 
overeenkomt met uw eigen verhaal. Het is niet mijn bedoeling om 
mensen te overtuigen, maar ik wil wel mijn zienswijze weergeven. 

Ik wens u veel leesplezier en misschien leidt dit boek u verder in uw eigen 
proces van het bewustworden.

Huub Klinkenberg

Ik neem de vrijheid om de lezer in het vervolg van het boek niet met u maar met je aan 

te spreken. Voor mijn gevoel is de communicatie dan wat minder afstandelijk.
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Inleiding

Bewustworden is een breed begrip. Het heeft te maken met ontwaken. 
-

worden bestaan. Dat kun je bewustzijn noemen. Dat bewustzijn ga je 
steeds meer ontwikkelen. Je krijgt hierdoor inzicht in het pad dat je al 
lang gevolgd hebt en nog steeds volgt. De aarde is een onderdeel van 
dat pad. Je bent als het ware op doorreis. Tijdens dit ontwikkelingsproces 
krijgt het bewustworden steeds meer vorm. 
Het is belangrijk om je te realiseren dat je inmiddels al een hele weg 
afgelegd hebt. 

De start was miljarden jaren geleden. Je moet je voorstellen dat je een 
energievorm bent die we geest noemen. Deze geest was verbonden met 
een energie die alleen maar liefde, rust en vrede is. Deze energie wordt Al 
Wat Is of Allesomvattende Liefde genoemd; ook wel als Bron geduid.
Ondanks deze liefde en rust was er een behoefte om naast het 
volmaakte ook het onvolmaakte te leren kennen. En dat betekent 
onderscheid maken. Tegenstellingen te ervaren van goed en kwaad, 
macht en onmacht, liefde en haat etc. 
En de geest heeft deze keuze gemaakt.

De geest heeft zich losgemaakt van de Bron en daarmee is het 
ontwikkelingsproces begonnen.
Om de tegenstellingen te kunnen ervaren is de ziel vanuit de geest 
ontstaan. De ziel is de bewustzijnsvorm die de ervaring op gaat doen.  
De ziel is eerst begonnen met het bewustzijn te ervaren van een mineraal, 
een plant, een dier. De ziel is nu zover dat deze de tegenstellingen gaat 
ervaren die horen bij het menszijn. 

Tegenstellingen van goed en kwaad zijn weliswaar maar woorden, 
maar het is moeilijk om hier op een goede manier mee om te gaan; 
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om hiermee in evenwicht te komen, te leren dat we alles in ons hebben. 
Zowel het goede als het slechte. Dat gaat de mens hier op aarde ervaren. 
Echter, de ziel is alleen maar energie en om die ervaringen op te kunnen 

-
den. 

Voordat je op reis bent gegaan, werd er eerst een Plan, het Goddelijke Plan 
gemaakt. Het hele proces is opgeslagen in dit Plan. Dit Plan ondersteunt 
je in de ontwikkeling die je als ziel doormaakt. Je bent een onderdeel van 
het Goddelijke Plan. 
De bestemming ligt vast, alleen de weg ernaartoe moet jezelf bepalen. Jij 
hebt bijvoorbeeld bewust gekozen om een deel van de ontwikkeling op 
aarde door te maken. 

Energie neemt in de ontwikkeling een centrale plaats in. Alles wat om je 
heen is, is pure energie. Elke gedachte die je hebt, wordt gevolgd door 

energielagen om je lichaam heen. Deze energielagen hebben in het 
bewustworden een eigen functie en worden aura genoemd. En deze aura 
staat weer in verbinding met de chakra’s, de energiecentra. 

Energie kent verschillende soorten niveaus van dichtheid. Van vast tot 
-

gie van de Bron. Jouw mate van bewustzijn bepaalt op welk 
energieniveau je zit. 

Zodra de ziel de tegenstellingen op aarde heeft ervaren en weet dat hij 
alles in zich heeft, gaat hij verder op zijn ontwikkelingsweg. De ziel gaat 
de hogere bewustzijnsgebieden ervaren. Tenslotte bereikt hij het 

Om de tegenstellingen te ervaren, zijn vele incarnaties nodig. Ook hier 
ligt een plan aan ten grondslag. Voor elk leven dat je hier op aarde 
doorbrengt, wordt een levensplan gemaakt. Een soort programma waarin 
de doelen zijn vermeld die je wilt bereiken in dit leven.
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Als alles goed verloopt, ben je op aarde snel klaar. Maar zo werkt het in 
de praktijk niet. Je komt allerlei problemen tegen. Je maakt keuzes en 
die keuzes pakken goed uit en soms ook niet. Je kunt alleen het goede 
ervaren als je weet wat het slechte is. Datzelfde geldt voor elke tegenstel-
ling, ook met macht en onmacht. Met deze thema’s hebben we allemaal 
te maken. 
Er bestaat niet zoiets als kans of toeval. Alles gehoorzaamt aan wetten. 
Een van die wetten is de wet van Karma, de wet van oorzaak en gevolg. 

-
varing heeft een vroegere oorzaak, en alles is tegelijkertijd de oorzaak 
van een toekomstig gevolg.”

Wanneer je klaar bent om naar de aarde te gaan, heeft de ziel een 
moeder uitgezocht bij wie de ziel geboren wil worden. Maar waarom wil 
de ziel nu net bij die ene moeder komen? Dat heeft te maken met wat 
de ziel van het kindje en de ziel van de moeder en/of de vader willen 
ervaren. Hoe pijnlijk en moeilijk dit ook soms is voor zowel het kindje als 
voor de ouders.

Aan elk leven komt ook weer een eind. Je neemt afscheid van het 

Dat is allemaal afhankelijk van wat de ziel op aarde heeft willen ervaren. 
En kun je dan rustig overgaan of ben je op de een of andere manier bang 
voor de dood? 

Als je niet het levensplan volgt, kan het lichaam ziek worden. 
Wat betekent ziek zijn? Natuurlijk moet je eerst naar een arts gaan. 
Maar kijk ook eens of er andere redenen zijn van het ziek zijn. 
Het lichaam wordt niet voor niets ziek. Het lichaam is niet in balans.

Nadat je heel veel levens geleefd hebt en verder bent gegaan als ziel, komt 
de geest als een energie uiteindelijk weer terecht bij de Bron. 
Je wordt dan één met de energie van de Bron. Met Al Wat Is, met de 
Allesomvattende Liefde. De reis is ten einde. Je hebt je bestemming bereikt. 
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Als slot heb ik een ervaringsverhaal opgenomen die het proces van be-
wustworden beschrijft.
Elk hoofdstuk wordt steeds kort ingeleid en daarna worden de 
onderwerpen behandeld in de vorm van vraag en antwoord waarbij 
steeds dieper op de materie wordt ingegaan. 

Bij de hoofdstukken heb ik voorbeelden opgenomen die uit de 
bijeenkomsten met cliënten naar voren zijn gekomen. In verband met 
de privacy van de cliënten zijn de voorbeelden algemeen gemaakt en 
de namen veranderd. De voorbeelden hebben lang niet altijd betrekking 

proces van bewustworden kan verlopen. 

In het nawoord kom ik nog terug op een aantal zaken.

In bijlage 1 vind je een verklarende woordenlijst.
In bijlage 2 vind je een overzicht van de kenmerken van de chakra’s. 
Je kunt dan in een oogopslag zien wat bij een bepaald chakra hoort.
In bijlage 3 heb ik een literatuuroverzicht gegeven. De vermelde boeken 
hebben raakvlakken bij de onderwerpen die ik heb beschreven.


